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Niet de makkelijkste, wel de mooiste route  



 

Over de route 

800 jaar geleden maakte Franciscus van Assisi lange voetreizen over het Apennijnse 

schiereiland dat nu Italië heet. Hij hield van de natuur en van het fraaie landschap 

waar hij doorheen liep. Talrijke kerken, kloosters en kapelletjes markeren de 

plekken waar hij is geweest. De ruim 570 kilometer lange tocht die in deze gids is 

beschreven, gaat zo veel mogelijk over paden en wegen die Franciscus volgens de 

kenners moet hebben belopen. De tocht begint in Florence en eindigt in Rome, twee 

steden die hij meermalen heeft bezocht. 

De reis gaat door middeleeuwse stadjes en langs eeuwenoude kloosters. Meestal 

over stille paden en rustige landwegen. Nu en dan is een stuk asfalt onvermijdelijk. 

De route kruist de regio’s Toscane, Umbrië en Lazio en slingert over heuvelruggen 

met mooie vergezichten en door schilderachtige dorpjes en lieflijke valleien. 

De 34 dagetappes zijn afgestemd op overnachtingsmogelijkheden. Meestal een 

B&B, een eenvoudig hotel en soms een hostel of klooster. De gids bevat een 

basislijst. Meer adressen staan in een lijst met overnachtingsadressen die apart 

beschikbaar is. Verreweg de meeste gastheren en gastvrouwen spreken ook Engels. 

En anders hebben ze in de loop der jaren wel geleerd hoe ze met hun Nederlandse 

gasten kunnen communiceren. 

 

Over de franciscaanse voetreiziger 

Allerlei wandelaars kunnen tijdens deze tocht hun hart ophalen. De wandelaar die 

geniet van rust en natuur, de wandelaar die vooral liefhebber is van de Italiaanse 

kunst en cultuur, de pelgrim die zich door Franciscus wil laten inspireren en de 

pelgrim naar Rome die van over de Alpen komt en deze gids gebruikt als welkome 

beschrijving van het laatste deel van zijn lange pelgrimsreis. 

 

Over de auteurs 

Ruud Verkerke en Pieter Quelle 

zijn de auteurs van deze gids van 

de franciscaanse voetreis, die vanaf  

1993 werd uitgezet en beschreven 

door pionier Kees Roodenburg. 

Eind 2018 heeft hij het beheer van 

de route aan hen overgedragen. 

 

Voor alle verdere informatie zie: 

www.franciscaansevoetreis.nl Ruud Verkerke (l) en Pieter Quelle bij de Ponte delle Torri, Spoleto


